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Inleidend woord 

Dit dubbelnummer voor november en december staat weer vol 
met nieuws uit het district, de Synode, maar ook uit Oostende. 
En ook in onze gemeente is er weer veel te doen en te beleven: 
de kerstzangavond die eraan komt, een mooie kerstactie voor 
Komerbi. De overdenking in deze kerkbode neemt u mee naar 

Jesaja 11 en staat in het teken van de vrede, die maar niet wil 
dagen in deze wereld. Toch mogen wij hoop vinden in het won-
derlijke visioen van Jesaja: er komt een dag van vrede, een klein 
takje bot al uit. Namens de redactieraad wens ik u veel leesple-
zier! 

Ds. Jannica de Prenter 
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Overdenking: zal het ooit vrede zijn? 

Jesaja 11:1-10 (NBV) 
1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, 
een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 
2De geest van de HEER zal op hem rusten: 

een geest van wijsheid en inzicht, 

een geest van krachtig en verstandig beleid, 

een geest van kennis en eerbied voor de HEER. 
3Hij ademt eerbied voor de HEER; 

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 
4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, 

de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. 

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, 

met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. 
5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen 

en trouw als een gordel om zijn heupen. 
6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 

een panter vlijt zich bij een bokje neer; 

kalf en leeuw zullen samen weiden 

en een kleine jongen zal ze hoeden. 
7Een koe en een beer grazen samen, 

hun jongen liggen bijeen; 

een leeuw en een rund eten beide stro. 
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 

een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 

op heel mijn heilige berg. 

Want kennis van de HEER vervult de aarde, 

zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
10Op die dag zal de telg van Isaï 

als een vaandel voor alle volken staan. 

Dan zullen de volken hem zoeken 

en zijn woonplaats zal schitterend zijn.  

Een nieuwe toekomst die opbloeit? 

Wat dood lijkt is weer tot bloei gekomen, wat hopeloos verloren 

lijkt, blijkt een nieuw begin in zich te dragen. Dorre en droge 

aarde die weer vrucht draagt, een toekomst in de knop gebroken, 

die zomaar weer uitbot. Er is soms zoveel duisternis en donkerte 

om ons heen, zoveel dat verloren gaat, dat wij niet meer kunnen 

of durven hopen op een nieuwe toekomst, een nieuw begin. 
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Vrede in Israël en de Palestijnse gebieden is vandaag verder weg 

dan ooit. We worden dagelijks geconfronteerd met de meest gru-

welijke en mensonterende beelden; mensen die nergens meer 

veilig zijn. En je vraagt je af: hoe lang nog Heer? Zal er ooit een 

dag van vrede zijn? Maar Jesaja nodigt ons uit om onze blikrich-

ting te veranderen. Om niet langer blind te staren op wat kapot-

gaat in deze wereld, maar te kijken naar de kleine tekenen van 

hoop: dorre taken die weer bloeien gaan, groene twijgen die de 

koude ochtendrijp moedig trotseren. 

Onheil vanuit het Oosten 

De profeet Jesaja leefde in een gespannen politieke tijd. In de 

achtste eeuw voor Christus is er net als vandaag niets nieuws 

onder de zon. Er hangt geweld in de lucht. Vanuit het Oosten 

zou koning Assur van Assyrië oprukken om Juda in de as te 

leggen. Die donkere dreiging is vooral in Jesaja 10 goed merk-

baar. De profeet ziet hoe de legers steeds dichter komen, dwars 

door dorpen en over bergen en heuvels heen, over ravijnen en 

door rivieren. Het visioen ademt paniek en ontreddering. Rama 

siddert. ‘Gil het uit Bat-Gallim! Laïs geef gehoor! Neem de kreten 

over van Anatot!’ (Jes 10:29b-30). Tegen vrouwe Sion wordt een 

vuist gebald. Nietsontziend, rovend en plunderend gaan ze hun 

vernietigende gang. Slechts enkele bomen blijven er over, schrijft 

Jesaja in vers 19. Een kind kan ze tellen. Indrukwekkend zijn de 

laatste woorden van dit visioen: 

God, de Heer, van de hemelse machten 

houwt met geweld hun takken af; 

de hoogste bomen worden omgehakt, 

de statigste stammen komen ten val. 

Met een bijl kapt hij de struiken weg. 

Heel de Libanon wordt door de Machtige geveld. 

Jesaja 10:33-34 

De lijdende aarde: beeld van een gebroken toekomst 

Alles wordt vernield. Zelfs het Libanonwoud met haar grote, rij-

zige ceders is omgehakt. Dat is nogal wat. Want ceders zijn im-

posante bomen die wel 40 meter hoog kunnen worden. Jesaja 

ziet een zwartgeblakerde aarde, waar bijna niets nog groeien 

kan. Het is de harde realiteit van oorlog. Niet alleen mensen zijn 

daar het slachtoffer van, maar ook de aarde. Bij Jesaja gaat het 
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ook om Gods schepping die meelijdt, om de aarde die schreeuwt. 

De profeet Jesaja kijkt verdrietig voor zich uit, ergens buiten de 

muren van Jeruzalem. Zijn ogen vallen op een omgehouwen 

stronk die nog na smeult van het verwoestende vuur: beeld van 

een gebroken toekomst, afgehouwen en ontworteld. Aan het 

einde van Jesaja 10 horen we dat het hun eigen schuld is, want 

het is God zelf, de Heer van de hemelse machten, die hun takken 

afbreekt, die de bijl aan de wortel slaat. Het volk van Juda is 

zwanger van onrecht: stelen, roven, plunderen, uittrekken… het 

is het oude lied van onderdrukking en onrecht.  

Een klein twijgje 

Maar dan kijkt Jesaja 

opnieuw naar die 

boomstronk, en dan 

ziet hij nieuw leven. In 

de Hebreeuwse grond-

tekst komen drie ver-

wante woorden voor die 

je zou kunnen vertalen 

met ‘tronk’, ‘wortel’ en 

‘twijgje’. De Statenver-

taling heeft hier: ‘want 

er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en 

een scheut uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen’ (Jes 11:1). 

Die kale, verkoolde boomstronk lijkt ten dode opgeschreven, 

maar als Jesaja aandachtig kijkt, dan ziet hij hoe aan de droge, 

kale wortels een twijgje is ontsprongen. Het is maar heel klein, 

maar er is nieuw leven! 

Gods Geest rust op hem 

In vers 2 komt het woord ‘geest’ (rūach) vier keer voor. Gods 

Geest komt over Gods profeet en Jesaja zingt: de stam van Isaï 

zal weer bloeien! Er zal een redder opstaan, een loot uit de stam 

van David. En op hem zal Gods Geest rusten. Alles wat hij doet 

ademt eerbied voor God en zijn schepping. Hij spreekt wijze, ver-

standige woorden. Hij roept of schreeuwt niet, hij breekt mensen 

niet af. Zijn heerschappij getuigt van kracht en verstandig beleid. 

Zelfs aan een omgehakte stronk kunnen takjes 

groeien © Pixabay 
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Hij gaat niet af op roddels, geruchten of uiterlijk vertoon; bedrog 

of schijn zijn hem vreemd. Wanneer hij recht spreekt is er ge-

rechtigheid voor zwakken, voor armen eindelijk een eerlijk von-

nis (Jes 11:3-4a). De woorden van Jesaja doen sterk denken aan 

Psalm 72. De Messias draagt de trekken van de rechtvaardige 

koning, die zich ontfermt over de armen en gericht is op wie geen 

helper hebben. Hij verlost mensen van onderdrukking en geweld; 

hun bloed is kostbaar in zijn ogen (Ps 72:13-14). 

Omgord met gerechtigheid en trouw 
Heel even dringt een ongemakkelijk beeld zich op, want halver-
wege vers 4 zegt Jesaja dat deze dienaar Gods de ‘aarde zal slaan 
met de gesel van zijn mond’. De Messiaanse koning komt ook om 
te oordelen, om goed en kwaad van elkaar te scheiden. Zijn hou-
ding kenmerkt zich door paraatheid en alertheid. Zoals een ar-
beider of een boer zijn kleed met een gordel opstroopt, zo draagt 

hij gerechtigheid (ṣęḏęq) en trouw (ʾemûnâ) om zijn heupen. Dat 

is het gereedschap waarmee hij de aarde om zal ploegen tot een 
nieuwe bewoonbare wereld (Jes 11:4b-5). 

Leeuw en lam spelen samen 

Een nieuw visioen dringt zich op: wolf en lam slapen samen, een 

panter vlijt zich naast een bokje neer, kalf en leeuw zullen samen 

weiden, en een kleine jongen zal ze hoeden (Jes 11:6-8). Een 

prachtig en ontroerend beeld van vrede, dat vandaag verder weg 

dan ooit lijkt. Ik moet in deze dagen vaak denken aan de zusters 

en broeders van kloosters en kerken die ondanks de dringende 

oproepen, weigerden om Gaza-stad te verlaten. Zij trotseren hun 

eigen angst, zij blijven en stropen hun mouwen op om in hun 

kerken de meest kwetsbaren op te vangen, om gewonde mensen 

te verzorgen, om kinderen te voeden met het kleine beetje voed-

sel dat nog over is. De woorden van Abbé Pierre (1912-2007) 

dringen zich op in deze dagen, de Franse priester die in 1949 de 

Emmaüsbeweging oprichtte met als doel om vluchtelingen, ar-

men en thuislozen te helpen, en die vlak na de Tweede Wereld-

oorlog deze actuele geloofsbelijdenis schreef: 

Ik zal blijven geloven, zelfs als iedereen de hoop verliest. 

Ik zal blijven liefhebben, zelfs als anderen haat zaaien. 

Ik zal blijven bouwen, zelfs als anderen vernietigen. 

Ik zal over vrede blijven spreken, zelfs te midden van een oorlog. 
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Ik zal licht blijven verspreiden, zelfs te midden van de duisternis. 

Ik zal blijven zaaien, zelfs als anderen de oogst vertrappen. 

En ik zal blijven schreeuwen, zelfs als anderen zwijgen. 

En ik zal blijven een glimlach brengen op gezichten in tranen. 

En ik zal verlichting brengen, als we de pijn zien. 

En ik zal redenen tot vreugde bieden waar alleen maar verdriet is. 

Ik zal degene die besloot te stoppen, aanmoedigen om door te lopen... 

En ik zal mijn armen uitstrekken naar hen die zich uitgeput voelen. 

Abbe Pierre 

 

Als een vaandel voor alle volken 

Het visioen eindigt in vers 10 met de Sion: de berg van de Heer. 

Zij zal het middelpunt zijn van Gods nieuwe wereld. Daar wordt 

een teken opgericht voor alle volken en niemand doet er nog 

kwaad. Hoe donker alles ook kan lijken, en hoe ontworteld ook 

onze dromen, toch kan in een donkere nacht een twijgje zomaar 

tot bloei komen. Eens zal het dal van Achor uitgroeien tot een 

wijngaard en heffen de ceders van Libanon hun takken naar de 

hemel. Eens daalt de vrede van de bergen. Maar nu wachten wij 

nog, en bidden wij voor deze wereld waar zovele levens verloren 

gaan door de vernietigende kracht voor oorlog en blinde haat: 

Geef vrede, Heer geef vrede, 
want het wachten duurt zo lang. 

Wij zijn geroepen om mensen te zijn die het licht brandend hou-
den, die blijven hopen op vrede; mensen die samen zó leven dat 
er nog plaatsen zijn in deze wereld waar gerechtigheid en liefde 
is. Ik wens u een gezegende Adventstijd toe: dat Gods licht ons 
verwarmen mag; dat in onze harten de bloemsens ontluiken, de 
knoppen van vrede en gerechtigheid. 

 
Ds. Jannica de Prenter 
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Gemeentenieuws Brugge 

Collecte voor Marokko en Libië 
Op zondag 1, 8 en 15 oktober hielden we een extra collecte voor 
Kerk in Actie ten bate van de natuurrampen in Marokko en Libië. 
Kerk in Actie is verbonden aan de Protestantse Kerk in Neder-
land, een zusterkerk van de VPKB. In Marokko werkt Kerk in 

Actie samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in 
Marrakesh. In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via 
een Deense humanitaire organisatie. Samen met de giften die via 
bankoverschrijving zijn binnengekomen haalden we €521,95 op. 
De diaconie zal het totaalbedrag overmaken naar Kerk in Actie. 
We danken iedereen die bijgedragen heeft heel hartelijk! 

Eeuwigheidszondag 

Op zondag 26 november – de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar – is het eeuwigheidszondag, ook wel voleindingszondag ge-
noemd. Op deze zondag gaat het over de voltooiing van de wereld 
en het einde van de tijd: de dag waarop God de wereld vervult 

door zijn gerechtigheid; de definitieve scheiding tussen goed en 
kwaad, het einde van oorlog, geweld en verdriet. Net als andere 
jaren is er tijdens deze viering ook aandacht voor rouw, en her-
denken we de gemeenteleden van wie we afgelopen jaar afscheid 
moesten nemen. Ook de namen van familieleden of andere dier-
baren kunnen tijdens het gedachtenismoment gelezen worden. 

Gelieve dit dan tijdig door te geven aan de predikant of kerkenraad. 

Adventskalenders 
Op zondag 3 december begint de Advent, 
en leven we zondag na zondag toe naar 
kerst. Op deze eerste Adventszondag zijn 
er weer Adventskalenders van Petrus ver-
krijgbaar: een kalender die u uitnodigt om 
in het spoor van Ruth en Naomi, de profe-
ten en de herders op weg te gaan naar het 
kind in de kribbe. Het is ook mogelijk om 
deze kalender online te volgen. Als u zich 

aanmeldt bij Petrus, krijgt u elke dag een inspi-
rerende tekst in uw mailbox. Meer info: 
https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/ 

https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/
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Kerstzangavond 

Op maandag 16 oktober was het 
al te horen tijdens de koor-repe-
titie: ‘Glo-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh-
ria… in excelsis Deo’! Het oefe-

nen voor de kerstzangavond is 
begonnen. Er wordt opnieuw een 

mooi programma uitgewerkt, dit 
jaar rond het thema ‘licht voor de 
ogen’. De pasgeboren Messias 
brengt licht voor deze wereld, de 
herders volgen zijn ster… maar 
Hij nodigt ons ook uit om zelf 

brengers van licht te zijn, om het licht in de ogen van de ander 
te laten opgaan. De kerstzangavond zal dit jaar doorgaan op vrij-
dag 22 december om 20.00u in ’t Keerske. Vzw ‘De Vrienden’ 
nodigt u van harte uit om nadien een glaasje Glühwein of fruit-
sap te drinken. Neem ook gerust vrienden of bekenden mee naar 
deze sfeervolle avond vol van licht. 

Kerstdienst 
Op maandag 25 december om 10.00u is er een feestelijke kerst-
dienst in ’t Keerske met samenzang en solozang door Peter van 
Harrewijn (tenor) en Wolfgang Lestaeghe (bariton). Het wordt een 
viering voor jong en oud.  

Kerstactie voor Komerbi 

De kerstactie sluit mooi aan bij het thema LICHT brengen, want 
dit jaar maakt Gaby kleine vaasjes voor een kaarsje of een boe-
ketje. De vaasjes zijn ongeveer 6 cm 
hoog en kosten €5 per stuk. Ze 

kunnen staan of opgehangen wor-
den. De opbrengst gaat naar jonge-
renorganisatie Komerbi: het goede 
doel van vzw De Vrienden. Wees er 
snel bij, en geef uw bestelling door 
aan Gaby: 

Tel: 050 38.26.86 

Email: gaby.labeur@telenet.be 

  

mailto:gaby.labeur@telenet.be
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Duitslandreis 

Samen met stadsgids Albert De Lange werkten ds. Tihamér Bu-
zogány en ds. Jannica de Prenter een mooi programma uit voor 
een Duitslandreis in het spoor van het protestantisme. Door de 
tekorten aan buschauffeurs bij autocarbedrijven en de stijgende 
prijzen voor brandstof, zouden de kosten aanzienlijk hoger uit-
vallen dan de eerder berekende richtprijs van €500 euro. 

Daarom hebben de kerkenraden van VPKB Brugge en Gent-Bra-
bantdam samen besloten om de reis uit te stellen. In het voorjaar 
zullen ds. Jannica de Prenter en ds. Tihamér Buzogány opnieuw 
bekijken of de reis in 2025 wel aanboden kan worden. 

Bijbelbabbel 

Voor iedereen die op zoek is naar 
geloofsverdieping is er om de 
twee weken de Bijbelbabbel op 
vrijdagavond. Steeds bespreken 
we een Bijbelgedeelte en gaan we 
met elkaar in gesprek. Op dit mo-

ment zijn we bezig met de Efeze-
brief: hoe ga je de weg als kin-
deren van het licht? Hoe herken 
je de duisternis, en wat staat een 
leven in het licht van Christus in 

de weg? Het licht brengt immers goedheid, waarheid en gerech-

tigheid voort (Ef 5:8-9). Wees welkom! 

Overzicht activiteiten 

WOENSDAG 1 NOVEMBER 18.00 uur Leven en dood anders, adres: pastoor 

Verhaegheplein 1, 8310 Assebroek 

VRIJDAG 3 NOVEMBER  15.00 uur Kerkenraad 

VRIJDAG 3 NOVEMBER 19.30 uur Bijbelbabbel 

ZONDAG 5 NOVEMBER 10.00 uur Oogstdankdienst m.m.v. het koor 

 12.30 uur Middagprogramma: broodmaaltijd + 

begeleide wandeling ‘Zorgzaam Brugge’ 

MAANDAG 6 NOVEMBER 18.30 uur Koorrepetitie 

MAANDAG 6 NOVEMBER 19.30 uur Districtsvergadering (Zoom) 
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MAANDAG 13 NOVEMBER 18.30 uur Koorrepetitie 

DONDERDAG 16 NOVEMBER 13.30 uur Bonhoefferkring in de Orthodoxe kerk 

(Ezelstraat 85), maaltijd om 12.30u. 

VRIJDAG 17 NOVEMBER 19.30 uur Bijbelbabbel 

MAANDAG 20 NOVEMBER 18.30 uur Koorrepetitie 

DINSDAG 21 NOVEMBER 19.00 uur Reflectiegroep Oostende 

MAANDAG 27 NOVEMBER 18.30 uur Koorrepetitie 

DONDERDAG 30 NOVEMBER 13.30 uur Oecumenische Bonhoefferviering in ’t 

Keerske – nadien receptie 

VRIJDAG 1 DECEMBER 19.30 uur Bijbelbabbel 

ZATERDAG 2 DECEMBER 9.30 uur Districtsvergadering PCC Gent 

MAANDAG 4 DECEMBER 18.30 uur Koorrepetitie 

MAANDAG 4 DECEMBER 20.00 uur Bestuursraad 

VRIJDAG 8 DECEMBER 10.00 uur Schrijfactie Amnesty 

MAANDAG 11 DECEMBER 18.30 uur Koorrepetitie 

VRIJDAG 15 DECEMBER 19.30 uur Bijbelbabbel 

MAANDAG 18 DECEMBER 18.30 uur Koorrepetitie 

WOENSDAG 20 DECEMBER 18.00 uur Ontvangstmoment Vredeslicht in de H. 

Magdalenakerk 

VRIJDAG 22 DECEMBER 20.00 uur Kerstzangavond 

MAANDAG 25 DECEMBER 10.00 uur Kerstdienst 

VRIJDAG 29 DECEMBER 19.30 uur Bijbelbabbel 

Om alvast rekening mee te houden: de nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op zondag 21 

januari 2024. 

Ds. Jannica de Prenter 
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Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn onder het genot van een 
glaasje Glühwein of fruitsap, aangeboden door VZW de Vrienden van de Protestantse Kerk 

https://protestantsekerkbrugge.be/ 

https://protestantsekerkbrugge.be/
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Je kunt wel mooi praten over honger, vluchtelingen, 
onderdrukten, gevangenen… Maar wie honger heeft, wie op de 
vlucht is, wie onderdrukt wordt, wie gevangen zit staat voor je 

deur. Doe open, vraag God dat je niet onverschillig wordt voor 
het lijden, voor onrecht, voor oorlog en uitbuiting, voor mensen 
op de vlucht. Vraag enkel dat je niet onverschillig wordt, en doe 
wat jij kan. 

Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of 

bedreigd. Omdat ze opkomen voor hun rechten en die van 
anderen. Met de schrijfmarathon willen we onrecht stoppen. Elk 
jaar in december rond de internationale dag voor de 
mensenrechten schrijven mensen overal ter wereld miljoenen 
brieven voor tien personen die hulp nodig hebben. Tien personen 
die geen geweld gebruikt hebben. Brieven aan machthebbers om 

te vragen om een vrijlating, bescherming of aanpassing van een 
discriminerende wet. En kaartjes aan de tien personen zelf, om 
hen een hart onder de riem te steken. Door de massale stroom 
van brieven en kaartjes uit de hele wereld zorgen we samen voor 
verandering. Doe ook mee, jouw brief kan levens veranderen. 

Op vrijdag 8 december wordt in ’t Keerske van 10 tot 18 uur 

geschreven aan de hand van voorbeeldbrieven in de taal van 
de betrokkenen.  

Wie thuis wil schrijven krijgt de voorbeeldbrieven op verzoek, of 
neemt een schrijfmap mee uit ‘tKeerske en bezorgt zijn schrijfsels 
ten laatste op kerstdag terug. Jouw kerstgeschenk aan de 
vervolgden kan vrijheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid zijn. 
Jouw brief of kaartje is zeker een lichtpunt in hun donkere wereld. 

Albert Eversen 
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Terugblik gemeentevergadering 

Op zondag 24 september hielden we na de eredienst een extra 
gemeentevergadering. We zijn zeer dankbaar dat mevr. Annegret 
Kutsch, mevr. Anja van Holst en dhr. Wolfgang Lestaeghe met 
zeer ruime meerderheid van stemmen werden verkozen.  

Het voorstel van de kerkenraad om de nodige aanpassingen aan 
het plaatselijk reglement te kunnen doen, werd in een goede 
sfeer besproken. De op- en aanmerkingen heeft de kerkenraad 
besproken in haar vergadering van 23 oktober, waarin het 
nieuwe plaatselijke reglement werd vastgesteld.  

Er werd op 24 september ook uitleg gegeven over de nieuwe pri-
vacywetgeving (AVG), die in 2018 is ingegaan. Het nieuwe artikel 
10 van het plaatselijk reglement gaat hierover. 

Op de gemeentevergadering werd aan alle gemeenteleden ge-
vraagd om een toestemmingsformulier in te vullen, zodat de ker-
kenraad een nazicht van het ledenbestand uit kan voeren. Het 

ledenbestand is een document waarin uw gegevens zijn opgeno-
men. Door veranderingen zoals bijvoorbeeld een nieuw mail-
adres of een wijziging van uw telefoonnummer, zijn de gegevens 
niet bij iedereen meer correct. Op het toestemmingsformulier 
geeft u aan welke gegevens wij mogen gebruiken. Zo zijn we gelijk 
in orde met de AVG. Op het formulier kunt u ook aangeven in-

dien en wanneer u belijdenis hebt gedaan. Mocht u de datum 
niet meer weten, dan kan de kerkenraad dit nog altijd nazoeken 
in het archief van de kerk. De formulieren kunt u inleveren bij 
Albert Eversen. Schroom niet om de kerkenraad of ds. Jannica 
de Prenter te contacteren als u nog vragen hebt. 

Er werd ook besloten dat de leeftijd voor de kerstbezoekjes wordt 
opgetrokken naar +75. Dit jaar zal de kerkenraad wat eerder be-
ginnen aan de bezoekjes. Ds. de Beun stuurde trouw een ver-
jaardagskaart aan de gemeenteleden. Dit zeer gewaardeerde ini-
tiatief wordt opnieuw opgepakt.  

De vergadering werd afgesloten met een hartelijk en warm woord 

van dank voor de inzet van de afscheidnemende ambtsdragers.  

De Kerkenraad 
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Terugblik zondag 22 oktober 

Het was voor de gemeente een grote verrassing toen dhr. Buijs 
samen met synodevoorzitter ds. Fuite ’t Keerske kwam binnen-
gewandeld. Samen met ds. de Prenter ging hij voor in deze fees-
telijke eredienst, die opgeluisterd werd door het kwartet: Anne-
gret, Anja, Wolfgang en Peter. Lieve Vercruysse zorgde voor een 

bijzonder mooie orgelbegeleiding bij de gekozen liederen. 

De liturgische schikking die voor deze dienst werd gemaakt is 
geïnspireerd op Johannes 15:16: “Jullie hebben niet Mij uitge-
kozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te 
gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je 
alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is met een gevoel van dankbaarheid en respect dat we op 
zondag 22 oktober afscheid namen van drie gewaardeerde ker-
kenraadsleden. De aftredende kerkenraadsleden hebben zich 
met hart en ziel ingezet voor onze gemeenschap en hebben elk 

op zijn en haar wijze een onuitwisbare indruk achtergelaten. 
Hun toewijding, wijsheid en liefde voor de kerk zullen we missen. 
Anneke, Mirjam en Adriën: zij hebben ons geleid, gediend en ge-
inspireerd. Hun inzet heeft onze gemeente verrijkt en versterkt. 
Wij zijn dankbaar voor de vele uren die zij hebben besteed aan 
vergaderingen, pastorale zorg en het nemen van belangrijke be-

slissingen. Zij, en met nadruk Adriën die de taak meer dan 50 
jaar heeft vervuld, hebben een verschil gemaakt.  

Aan het duister voorbij, 
roept God zijn mensen 
om licht te zijn in deze wereld, 
om te bloeien aan de stam, 
om de vruchten te dragen 

van gerechtigheid en liefde, 
om de oude paden  
met nieuwe ogen te zien, 
om te gaan op de weg  
die Hij wijst, 

om zo tot zegen te zijn. 
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Door ds. Fuite werd het belang van de vrijwilliger in de kerk be-

nadrukt. Ook hoe moeilijk het is om gemotiveerde mensen te 
vinden voor de opvolging. Namens de Synodale Raad ontving 
Adriën net als Patrick voor zijn lange staat van dienst een kaars 
die normaal alleen aan de synodevoorzitter van een zusterkerk 
geschonken wordt. Namens de hele gemeente willen wij hen be-
danken voor hun toewijding. Wij wensen jullie Gods zegen toe in 

alles wat jullie verder zullen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna heetten wij met blijdschap drie nieuwe leden welkom in 
onze kerkenraad. Zij werden alle drie met een persoonlijke ze-
genwens ingezegend door ds. Jannica de Prenter, waarna we sa-
men vreugdevol en blij Psalm 90 zongen. Annegret, Anja en Wolf-
gang: we zijn verheugd dat jullie je gaven en talenten met ons 
willen delen. Met Gods woord als leidraad, willen wij bouwen aan 

een sterke en liefdevolle gemeenschap. Moge God jullie leiden in 
deze nieuwe rol. Laten we samenwerken om Zijn werk voort te 
zetten en Zijn liefde te verspreiden. We danken ook Mohsen en 
Ahmad die voor deze dag fotograaf van dienst waren. 
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Albert Eversen 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Eversen en Jannica de Prenter 

Wel en wee 

Goed nieuws! 
Na een lange worsteling, kwam op 4 september het verlossende nieuws voor 

Ahmad Manabi en Els Debrock:  Ahmad krijgt de vluchtelingenstatus. Daarmee 

kwam er een einde aan een lang en slopend proces van teleurstellingen. In de 

eredienst van 17 

september hield 

Els een mooi dank-

woordje en werd er 

na de eredienst 

een glaasje met el-

kaar gedronken. 

Want wat zijn we 

dankbaar dat Ah-

mad nu veilig is in 

België. 

Als het leven kwetsbaar wordt 
Voor mevr. Heike Coudyser-Buys wordt het leven steeds kwetsbaarder. 
Hoewel ze steeds minder kan, geniet ze nog volop van haar kinderen en 
kleinkinderen. Ze mist de gemeente en leeft op een afstand mee. Toch zijn 
er steeds vaker dagen dat het leven moeilijk is. Uw gebed en medeleven 

wordt erg gewaardeerd. 

Ds. Jannica de Prenter 
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Gemeentenieuws Oostende 

Bijbelgroep – We zijn van start gegaan met in totaal 13 deelne-
mers tussen de 25 en 75 jaar, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk. 
Dit seizoen verdiepen we ons in het oudste Evangelie, dat van 

Marcus. 

Vredeswandeling Oostende – We kijken terug op een zeer ge-
slaagde derde Vredeswandeling in Oostende. Het was 24 sep-
tember een prachtige dag, waarop we met meer dan 350 deelne-
mers door de stad stapten. Vanuit de Protestantse kerk lazen 
twee tieners, geflankeerd door meerdere kinderen en jongeren, 
een zelfgeschreven Vredesgedicht voor in vijf talen op het Wa-

penplein in het centrum van de stad.  

 

Vacature Oostende – Het is intussen breder bekend dat wij onze 
plek in Oostende vrijgegeven hebben voor eventuele opvolgers. 
Als die gevonden worden, dan maken wij plaats voor hen. Indien 
er niemand gevonden wordt, dan blijven wij met enthousiasme 
ons inzetten voor de Protestantse kerk in Oostende. 

Meer informatie vindt u op: 

www.protestantsekerkoostende.be/vacature-pionier-oostende/  

http://www.protestantsekerkoostende.be/vacature-pionier-oostende/
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WereldGebedsDag 2024  

– De voorbereidingen voor de vie-
ring op vrijdag 1 maart 2024 zijn 
begonnen. Het themaland is Pa-
lestina. Zeer actueel en ook be-
nauwelijk. De internationale or-
ganisatoren van de Gebedsdag 

hebben een verklaring opgesteld 
met een gebed voor met name de 
vrouwen en kinderen die zoals zo 
vaak (altijd?) bij conflicten, het meest te lijden hebben. Je kunt 
het lezen op: https://worlddayofprayer.net/latest-news.html  

 

Kunst in de kerk – Vanaf oktober tot half decem-
ber presenteert Annie Vanhee een aantal van haar 
werken in de Hazegraskerk.  Donderdag 9 novem-
ber 19:30 uur is de vernissage rond het thema 
Transformatie. 

 

VakantieBijbelFeest – Vorig jaar, kwamen er jongeren vanuit 
Nederland naar Brugge en Oostende 

om mee te doen aan het Vakantie-

BijbelFeest. Die komen dit jaar niet. 

Dit keer twee feesten: één voor kin-
deren en één voor tieners. Met de 
tieners bereiden we het kinderpro-
gramma voor, rond het thema Alles 
andersom. In de Bijbel lezen we over 

verrassende gebeurtenissen en ho-

ren we uitspraken van Jezus die to-
taal het tegenovergestelde zijn van 
wat wij verwachten. Met zo’n Bijbel-
verhaal maken we kennis op zater-
dag 4 november. Zondag is er dan 

een feestelijke viering rond hetzelfde 
thema. Bij de organisatie werken we 

samen met Young Spirit van de rooms-katholieke kerk in Oost-
ende. 

https://worlddayofprayer.net/latest-news.html
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De agenda t.e.m. 17 december 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Actuele Info vindt u steeds op de website: www.protestantse-
kerkoostende.be  

 

Dhr. Andries Boekhout 
 

 

  

vrijdag 3 november 
Voorbereiding VakantieBijbelFeest 

samen met tieners 

zaterdag 4 november 

10 uur VakantieBijbelFeest kin-

deren lagere school 

16 uur VakantieBijbelFeest 

tieners – middelbare school 

zondag 5 november 11 uur viering VakantieBijbelFeest 

donderdag 9 november  
19:30 uur vernissage expositie An-

nie Vanhee. 

zondag 12 november 11 uur Kringviering 

woensdag 15 november 19 uur Bijbelgroep Marcus 

zondag 19 november 11 uur samenkomst 

dinsdag 21 november 19 uur vergadering reflectiegroep 

zondag 3 december – 1ste Advent 11 uur samenkomst 

zondag 10 december – 2de Advent 11 uur Kringviering 

zondag 17 december – 3de Advent 11 uur Kerstzangviering 

elke maandag- en vrijdagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

T.e.m. half december zijn er werken 

van Annie Vanhee te zien in de kerk. 

elke woensdagnamiddag Koffiebabbel - 14:30 – 16:30 uur 

http://www.protestantsekerkoostende.be/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
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Nieuws uit het district OWVL 

Het district OWVL kan terugkijken op een aantal feestelijke ge-
beurtenissen: op zondag 1 oktober werd ds. Chris Bultinck tij-
dens een feestelijke eredienst bevestigd als predikant van Pro-
testantse Kerk de Rots in Ieper. Kort daarna vond op 8 oktober 
ook de bevestigingsdienst plaats van stadspredikant ds. Heleen 

Ransijn in de St.-Niklaaskerk in Gent.  

Vanaf 1 december 2023 zal ds. Gert-Jan Kroon afscheid nemen 
van VPKB Menen, en begint hij als predikant van de Christus-
gemeente in de Bexstraat in Antwerpen. Het district OWVL ver-
liest daarmee een zeer gewaardeerde collega. Bovendien was ds. 
Kroon – al zij het vrij kort – ook penningmeester van het district 
en moet deze vacature nog steeds ingevuld worden. 

Pioniersplek Oostende gaat een nieuwe fase in. Omdat dhr. An-
dries Boekhout en zijn vrouw Alida graag een nieuwe pioniers-
opdracht zouden aanvaarden, wordt er in Oostende gezocht naar 

een pionier die het werk kan verderzetten. De beroepingscom-
missie die inmiddels werd samengesteld heeft tot 1 januari 2025 
de tijd om een nieuwe pionier te vinden. Indien dit niet lukt zul-
len Andries en Alida in Oostende blijven onder voorwaarde dat 
het project in Oostende een nieuwe invulling krijgt. 

Tijdens de districtsvergadering van zaterdag 23 september in 

Menen waren de nationale penningmeester - dhr. Koen van Kins-
bergen-, en de communicatieverantwoordelijke van de VPKB - 
dhr. Jean-Guillaume DeMailly – te gast. De communicatiever-
antwoordelijke gaf uitleg over misbruik in de kerk en het meld-
punt dat hiervoor bestaat in de VPKB. Het algehele aanvoelen 
van de vergadering was dat ons preventiebeleid ontoereikend is. 

Aan ds. Jannica de Prenter werd gevraagd om namens het dis-
trict een brief met aandachtspunten op te stellen aan de Syno-
dale Raad. Inmiddels werd deze brief verstuurd. 

De nationale penningmeester gaf uitleg over de budgettaire en 
financiële uitdagingen waarvoor de VPKB staat. Op enkele uit-

zonderingen na, hebben de meeste gemeenten grote moeite om 
hun jaarlijkse bijdrage aan het centrale kerkbestuur – de zoge-
naamde cibels – op te hoesten. De Synodale Raad wil hieraan 
tegemoetkomen door de cibels voor 2024 gemiddeld 19% te 
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verminderen ten opzichte van 2023. Of dit voldoende zal zijn 

moet nog blijken. Een aantal kerkgemeenten wordt immers ook 
geconfronteerd met de vermindering of zelfs stopzetting van de 
bijdrage/ subsidie van hun burgerlijke gemeente.  

De VPKB kampt net als haar zusterkerken met een predikanten-
tekort. In ons district zijn momenteel 6 van de 13 gemeenten 

vacant: Aalst, Denderleeuw, Horebeke, Roeselare, Ronse en wel-
dra ook Menen. Dit beeld past in een landelijke tendens. Binnen 
twee jaar zal bijna de helft van het aantal kerkgemeenten in de 
VPKB vacant zijn door het groeiend aantal emeritaten. Daarom 
is nadenken over een toekomstgericht predikantenbeleid van het 
grootste belang. 

De Synodale Raad denkt aan het investeren in pastorieën, zodat 
kerkgemeenten een aantrekkelijke legger kunnen aanbieden. De 
vergadering reageerde positief, mits er eerst zeer goed wordt ge-
toetst op levensvatbaarheid alvorens er investeringen worden ge-
daan. Aanvragen voor de werkgroep projecten zullen logischer-
wijze verlopen via het districtsbestuur. 

Een tweede voorstel dat inspeelt op het beperken van het aantal 
vacante plekken is duaal leren: de FPTR en de VPKB willen een 

aantal werkplekken inrichten voor mensen die een studie theo-
logie willen combineren met een kerkelijke functie. In deze duale 
projecten zullen mensen over een langere periode studie en het 

opdoen van werkervaring combineren, uiteraard onder gepaste 
begeleiding. Mensen die in aanmerking komen zijn studenten die 
reeds een bachelor theologie hebben behaald, of mensen die een 
carrièreswitch overwegen. Voor dit project zou ook samenge-
werkt worden met ETF in Heverlee. Het project zal stapsgewijs 
worden opgezet en op regelmatige basis geëvalueerd worden. Een 

beschrijving van dit project en een daaraan gekoppeld voorstel 
van besluit voor de synodevergadering werd inmiddels naar alle 
gemeentes doorgestuurd. 

Tenslotte staat ook structurele samenwerking, waarbij kerkge-
meentes naar wegen zoeken om samen een predikant te beroe-
pen, hoog op de agenda van de synodevergadering. Op 6 novem-
ber is er een tweede zoom-vergadering gepland ter bespreking 
van de synodedocumenten. 

Ds. Jannica de Prenter 
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Synodaal Nieuws 

Oorlog Israël-Hamas: verklaring van de Synodale Raad 
Bij zonsopgang op zaterdag 7 oktober 2023, terwijl Joden over 
de hele wereld “Simchat Torah” op het einde van het Loofhutten-
feest vierden, lanceerde Hamas een terroristische aanval op de 
staat Israël en viel Israël binnen, waarbij talrijke burgers, jonge 

mensen en militairen omkwamen en mensen werden gegijzeld. 
Deze schokkende aanval in het zuiden van Israël op zaterdag 7 
oktober 2023 was de meest dodelijke moord op Joden sinds de 
Holocaust. 

De VPKB, die zich altijd voorstander heeft betoond van een 
rechtvaardige vrede tussen Israël en Palestina, vreest dat hier-
door dit ideaal nog verder weg lijkt dan ooit tevoren. We veroor-
delen zonder enig voorbehoud deze aanvallen en de spiraal van 
geweld die ze in gang hebben gezet. 

We roepen op tot vrijlating van de gegijzelden en onmiddellijke 

onderhandelingen tussen de direct betrokken partijen. Dit in het 
besef dat een politiek die gebaseerd is op geweld, wraak en ver-
gelding nooit een basis kan zijn voor een vreedzaam samenleven 
tussen en binnen volkeren. 

Aan alle nabestaanden die door deze tragische gebeurtenissen 
zijn getroffen bieden wij onze steun en gebeden aan. Wij zijn in 

gedachten bij onze directe Joodse buren wie gevraagd werd alert 
te zijn, deuren en ramen gesloten te houden. We hopen dat de 
internationale gemeenschap zo snel mogelijk een einde kan ma-
ken aan het geweld om een verschrikkelijke neerwaartse spiraal 
te voorkomen en een nog groter aantal slachtoffers aan beide 
kanten te vermijden. 

Mijd het kwade, doe wat goed is,  
streef naar vrede, jaag die na (Psalm 34:15). 

Gesprekken bij de waterput 

We leven in een tijd waarin verschil van mening al snel leidt tot 
conflict en vervreemding. In de kerk geloven we dat elk mens een 

plek heeft in het verhaal van God, hoe verschillend we ook mogen 
zijn. Toch kan het ook in de kerk lastig zijn om de juiste woorden 
en vormen te vinden om hierover in gesprek te gaan. Het verhaal 
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over de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw (Jo-

hannes 4) kan ons daarbij helpen. Twee mensen die van elkaar 
verschillen, zowel wat betreft gender, religie als levensstijl, ont-
moeten elkaar bij een waterput. En ze vinden elkaar ook, juist 
omdat er ruimte is voor verschil, zelfs wanneer het pijnlijk wordt. 
Gemeentes kunnen onder begeleiding van Willemijn Koivunen 
een interactieve themadienst organiseren, waarbij wordt stilge-

staan bij het Bijbelverhaal en onze eigen andersheid om van 
daaruit elkaar te vinden. Willemijn Koivunen is recent afgestu-
deerd als predikant met een internationaal bekroonde scriptie 
en documentaire ‘Een Ander Verhaal’.  

De werkgroep MiSaG (werkgroep Migratie, Samenleven en Gelo-

ven) biedt deze mogelijkheid kosteloos aan. Wie interesse heeft, 
neemt best contact op met MiSaG: 

Tel: 0486 83 47 88. 
Email: inakoeman@hotmail.com 

Klimaatmars in Brussel 

Op 3 december wordt er in Brussel opnieuw een klimaatmars 
gehouden. In de Botaniquekerk in Brussel is er voorafgaand aan 
de mars een voorbereidende gebedsdienst van 13.00u tot 
13.40u. Meer informatie over dit initiatief is verkrijgbaar bij ds. 
Yolande Bolsenbroek of dhr. Rob van Drimmelen of via: 
https://klimaatmars.be/ of https://nl.protestant.link/ 

 
 
 

 

  

mailto:inakoeman@hotmail.com
https://klimaatmars.be/
https://nl.protestant.link/
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Vacature museummedewerker Horebeke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestants Museum ‘De Geuzenhoek’ te Horebeke zoekt een 
museummedewerker (m/v). We bieden een functie aan in deel-
tijd. Het museum is gelegen in de ‘Geuzenhoek’ en maakt deel 

uit van het bijzondere patrimonium van de plaatselijke protes-
tantse kerk. In de afgelopen jaren is het museum gerenoveerd en 
is er een masterplan opgesteld. In het masterplan is de missie 
van het museum als volgt verwoord:  

‘De Geuzenhoek, met het museum als middelpunt, moet in 2025 dé 

plaats in Vlaanderen zijn geworden, waar je naartoe gaat, als je het 
protestantisme wilt ontdekken, zowel voor kinderen, tieners, vol-

wassenen als senioren. Daarnaast willen we meer in beeld komen 
als interessante toeristische bestemming in de regio de Vlaamse Ar-
dennen.’  

Profiel medewerker museum:   

We zoeken iemand (m/v) die lid is van een protestantse of evan-
gelische gemeente. Een medewerker met goede communicatieve 
vaardigheden, die graag initiatief neemt en die passie heeft voor 
geschiedenis.  

Kennis/vaardigheden: 

- theologische, historische of pedagogische opleiding; 
- degelijke Bijbelkennis; 
- kent de geschiedenis van het protestantisme (Luther, Calvijn), 
de Geuzenhoek en het protestantisme in Vlaanderen/België of 
is bereid zich hierin te verdiepen; 
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- durft initiatief te nemen én wil samenwerken; 

- vaardig met computers; 
- ervaring met werking musea is een voordeel. 

Taken: 

- de tentoonstelling (vast, wisselend) mee helpen samenstellen 
en moderniseren; 

- programma’s samenstellen voor scholen en andere groepen 
bezoekers; 
- PR: contact leggen met scholen en andere potentieel geïnte-
resseerde groepen; 
- meehelpen om activiteiten als lezingen of concerten te organi-
seren; 

- rondleidingen geven, het museum openhouden (als onderdeel 
van het team); 
- het archief bijhouden; 
- contact onderhouden met museumbestuur, de kerk (plaatse-
lijk, district). 

En verder:  

De medewerker zal ermee akkoord moeten gaan, dat een deel 
van de werktijd niet bestaat uit vaste uren maar flexibel ingevuld 
zal worden. Maar we vragen niet alleen, we hebben ook wat te 
bieden: de museummedewerker zal mogen rekenen op prakti-
sche ondersteuning van het museumbestuur en een begelei-
dingscommissie. Hoewel we veel belang hechten aan samenwer-
king, krijgt de nieuwe werknemer ook de nodige vrijheid om 
zijn/haar taken wat tijd en inhoud betreft, zelf in te delen. 

De bruto wedde bedraagt 2.234,67 euro per maand. Hierbij moet 
worden vermeld dat er geen bijkomende onkostenvergoeding is 
voorzien voor reizen en telefoneren. Een deel van de wedde (20%) 
is bestemd om deze kosten te dekken. 

Contact: 

Reageren op deze vacature kan tot 31 oktober 2023. Gelieve uw 
sollicitatie of eventuele vragen te richten tot de voorzitter Henk 
Blommaert:  

Tel: 0475590117 
Email: hendrik.blommaert@gmail.com 
  

mailto:hendrik.blommaert@gmail.com
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Nieuws uit de oecumene 

Bonhoefferreeks in Brugge 
De oecumenische Bonhoefferreeks is goed van start gegaan: op-
nieuw volgt een groep van 16-20 mensen uit verschillende ker-
ken deze Bijbelstudie die om toerbeurten doorgaat in ’t Keerske 
en de oecumenische kapel onder begeleiding van priester Stijn 

Vanhee en ds. Jannica de Prenter. Op donderdag 30 november 
om 13.30u sluiten we de reeks af met een oecumenische viering 
in ‘t Keerske, waarin gedichten en teksten van Bonhoeffer zullen 
klinken. Tijdens deze viering zal bisschop Lode Aerts bij ons te 
gast zijn. U bent van harte welkom om mee te vieren. Na afloop 
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder ’t genot van een 

kopje koffie of thee of een glaasje fris. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Vredeslicht komt weer naar Brugge 
Het Vredeslicht is een wereldwijd initiatief dat warmte, vreugde 
en licht wil doorgeven. Het Vredeslicht reist vanuit Bethlehem 
via Wenen naar ruim 30 landen, zonder onderweg te doven als 
een teken van hoop, vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid 

tussen mensen, ongeacht hun levensbeschouwing of culturele 
achtergrond.  
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De startplaats is niet toevallig het multiculturele Bethlehem, 

waar om elke hoek van de straat de kans op conflict loert. En 
hoewel de vrede vandaag verder weg dan ooit lijkt, zal het Vre-
deslicht ook dit jaar vanuit de geboortekerk in Bethlehem ont-
stoken worden en doorgegeven worden vanuit de overtuiging dat 
vrede alleen maar mogelijk is vanuit een bewuste handreiking 
van elke persoon en vanuit iedere overtuiging. Een lichtje dat 

ontvlamt in alle duisternis en branden blijft tegen alle noodlot 
in.  

Ook België ontvangt een 
vonk van het Vredeslicht en 
verspreidt het vervolgens 
naar verschillende steden. In 
Brugge komt het Vredeslicht 
aan op 20 december 2023. 
We verwelkomen het om 
18.00u met een sfeervolle 
ontvangstceremonie in de H. 
Magdalenakerk, met achteraf 

een hapje en een drankje 
aangeboden door de verschil-
lende levensbeschouwelijke 
gemeenschappen in Brugge. 

Samen met de Brugse buurten en buurtcentra wordt het vuur 
na de ceremonie ook letterlijk in onze stad verspreid. 

Kom jouw vlammetje halen op één van de lokale verdeelpunten 
(via buurtcomités) of in de H. Magdalenakerk van 21 t.e.m. 23 
december tussen13.00 en 17.00 uur. Je kan ook een kaars van 
het Vredeslicht kopen om ons te steunen. Voor meer informatie: 
www.vredeslichtbrugge.be. 

Het Vredeslicht Brugge is een initiatief van YOT, huisvandeMens, Zen 

Sangha, Vredeskapel, Sint-Donatianus Brugge en Stad Brugge. Met de 

steun van de Moslimgemeenschap, de Protestantse Kerk, de Orthodoxe 

Kerk, de Anglicaanse Kerk, Pinkstergemeente de Kruispoort, de Hindoeïs-

tische en de Boeddhistische gemeenschappen. 

  

Tijdens de ceremonie op maandag 19 de-

cember 2022 brachten Anastasia uit Oe-
kraïne en Evgenia uit Rusland samen het 

Vredeslicht binnen 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vredeslichtbrugge.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR3vhY0kqgSUYRVCDMBVkcb0jFntj4Y_5HvmLaZHP5ndnL9oL9byU8xO0bk&h=AT0J0s_sBuNdek4gFyx7x25F8m_j6_tJWbwFch6s3F7aowM-seHCZuj-mSjNPf1G5s8YOPV96M0rwaLrwLobKaMEY7V5btxL6npGAiTl5sj4EtiYzwUl08MTyYg9P88JslXMgJV02f7TKaR6J1uJ&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3vXJYylBCe-235-JLldTEOJ3opL2eIzRGSV8ATZfvCRZr77jd5de9TcdoLJCeJBFd2ZINev48re1NZjMejK2ZxAHkgFzedans8jv5kamFVwg6SEP-vKlb4xewoyj_KdJkY4UguPzYcaMkIKFsGl7fnKbEX
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Erediensten 10.00 uur 

ZONDAG 5 november -zevende van de herfst- 

Oogstdankdag -Heilig Avondmaal- 

Thema Dank God in alles en geef van je oogst! 
Lezen Ps 65; 1 Tess 5:12-22; Lc 12:13-21, 29-34 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB-Brugge- 
Ouderling Mevr. A. van Holst 
Diaken Dhr. W. Lestaeghe 
Lector Dhr. J. van Groenigen 
Organist Mevr. L. Vercruysse 
Koffie Fam. Klifman 

ZONDAG 12 november -achtste van de herfst- 

Predikant Dhr. A. Boekhout -pionier VPKB in Oostende- 

Ouderling Dhr. A. Eversen 
Organist Dhr. A. Vangaever 
Koffie Dhr. G. Demol en dhr. R. Vandermeersch 

ZONDAG 19 november -negende van de herfst- 

Thema Leven vanuit genade: wandelen op de weg van 
goede daden 

Lezen Micha 6:1-8; Matt 7:13-20 

Predikant Ds. J. de Prenter - predikant VPKB-Brugge 
Ouderling Mevr. A. Kutsch 
Lector Dhr. W. Buijs 
Organist Mevr. L. Vercruysse 
Koffie Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens 

ZONDAG 26 november -tiende van de herfst- 

Eeuwigheidszondag/ Gedachtenis 

Thema Het uur van zijn genade: troost voor rouwenden 
Lezen Jes 49:8-20; Joh 16:19-24 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB-Brugge- 
Ouderling Mevr. A. van Holst 

Lector Mevr. M. Lammens 
Organist Dhr. D. de Beun 
Koffie Mevr. M. Chrzanowska en dhr. A. Eversen 
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ZONDAG 3 december -eerste van de Advent- 

Heilig Avondmaal 

Ad te Domine levavi ‘tot U Heer, heb ik geheven’ (Ps 25:1) 

Thema Verlangen naar vrede: uitzien naar de dag van 
de Heer 

Lezen Jes 2:1-5; Rom 13:11-12; Lc 21:25-31 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB-Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Lector Dhr. P. van Harrewijn 
Organist Dhr. A. Devos 
Koffie Fam. Van Groenigen 

ZONDAG 10 december -tweede van de Advent- 

Predikant Dhr. R. Goemare -Gastpredikant- 
Ouderling Mevr. A. Kutsch 
Organist Mevr. L. Vercruysse 
Koffie Fam. Ten Kate 

ZONDAG 17 december -derde van de Advent- 

Gaudete ‘verblijdt u’ (Zach 9:9) 

Thema Als alles duister wordt, zet dan je voeten weer 
op de weg van de vrede 

Lezen Jes 59:1-15; Jac 3:13-18; Lc 1:26-38 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB-Brugge- 

Ouderling Dhr. A. Eversen 
Lector Mevr. G. Labeur 
Organist Mevr. A. van Holst 
Koffie Fam. Deceuninck 

ZONDAG 24 december -vierde van de Advent- 

Rorate coeli ‘dauwt hemelen’ (Jes 45:8) 

Thema Een visioen in de nacht: wolf en lam slapen sa-
men 

Lezen Jes 11:1-10; Op 22:12-13,16; Lc 1:26-38 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB-Brugge- 

Ouderling Mevr. A. van Holst 
Lector Dhr. J. van Groenigen 
Koffie Dhr. W. Lestaeghe en A. Manabi 
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MAANDAG 25 december -Kerst- 

Thema Hoe welkom is de vreugdebode?! 
Lezen Jes 52:7-12; Jes 9:1-6; Lc 2:1-20 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB-Brugge- 
Ouderling Mevr. A. Kutsch 
Lector Mevr. A. Klifman 
Koffie Dhr. A. Eversen 

ZONDAG 31 december -Oudjaar- 

Thema Gods wijsheid onthuld: Jezus het licht voor alle          
volken 

Lezen Jes 42:1-9; Ef 3:1-13; Joh 1:1-5,14-18 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB-Brugge- 
Ouderling Mevr. A. van Holst 
Lector Dhr. W. Lestaeghe 
Organist Dhr. D. De Beun 
Koffie Fam. Klifman 

ZONDAG 7 januari -Epifanie- 

Nieuwjaarsdienst -Heilig Avondmaal- 

Thema Lengte, breedte, hoogte, diepte: ik wens je Gods         
kracht en liefde 

Lezen Ps 36:6-13; Jes 63:7-11; Ef 3:14-21 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB-Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. W. Lestaeghe 
Lector Dhr. W. Buijs 
Koffie Dhr. R. Vandermeersch en A. Manabi 

 

De koffiedienst is als volgt ingedeeld:  

Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn 

Zondag 14 januari: mevr. J. Wage en M. Lammens; zondag 21 

januari: mevr. M. Chrzanowska en dhr. A. Eversen; zondag 28 

januari: fam. Van Groenigen; zondag 4 februari: fam. Ten Kate; 

zondag 11 februari: fam. Deceuninck 
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Voor de kinderen: Herfstgebed met pompoen. 
 

 
 
 

 
 

Snijd de bovenkant af. 

Heer open mijn hart en vul 

mij met uw wijsheid en leiding. 

 

 

 
Lepel de zaden. 

Heer, neem al mijn 

 bekommernissen         

van mij weg. 

  

     
Maak de openingen voor de ogen 

Open mijn ogen voor al het 

mooie en goede om mij heen. 
 
 
 

En nu de neus. 

Help mij om te zijn als 

een zoete aangename geur. 
 

 
Snijd een mooie mond uit. 

Help mij om altijd vrien-

delijk te spreken. 
 

Plaats een lichtje. 
Laat mij een licht zijn 

voor anderen. 

 

Zing “This little light of mine." 
(Zoek op Youtube naar een leuke versie.) 
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Voor de kinderen 

 
 


