Zondag 12 november om 15 uur

Meersenhuis (Oostmeers 5, Brugge)
Organisatie: Oecumenische Werkgroep ‘Samen rond de Bijbel’

o

De €ERSTE JAREN
VAN DE REFORMATIE IN DBRUGGE

Pieter is in de leer bij de protestantse Brugse lakenkoopman
Godefroot Slabbaert. Katelyne vond na het overlijden van beide ouders
door de pest een nieuwe thuis in het Sint-danshospitaal, tot ze aan het werk
kon op de hoeve Schoeringe te Zuienkerke.

Beide personages vertellen over hoe zij die woelige tijd van de beginjaren
van de Reformatie in en rond Brugge hebben ervaren.

Een derde verteller vult de historische informatie aan.

Dit alles wordt mooi geillustreerd met passend beeldmateriaal.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kopje koffie.

Inkom: 5 € (-12 jaar gratis; 12-18 jaar 3 €)
Info en tickets: 500refobrugge@gmail.com
of bij de verantwoordelijke van je gemeenschap

S@
500 jaar &



