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Beste Gerda, Gaby en Frank, 
Beste Vibe, Kinge, Ben en Joke, familieleden en vrienden van Patrick, 
Gemeente van Christus, 

In beeld: foto dankdienst Patrick 

Het Bijbelboek Spreuken waaruit wij vandaag gelezen hebben gaat over wijsheid en 
levenskunst. Wijsheid, zo zegt de Bijbel, is een kostbaar geschenk. Wijsheid ademt van 
Gods Geest. De wijsheid is goed en waarachtig. Ze geeft rust onder de voeten en is 
meer waard dan goud, kostbaarder dan edelstenen. Wijsheid is een geschenk van de 
Eeuwige zelf.  

Tijdens de coronapandemie, maakte ik voor onze gemeenschap online diensten. En zo 
was er ook een reeks over het boek Spreuken, met daarin interviews met 
gemeenteleden. Ook van Patrick is er zo’n interview. En zo kunnen we nog één keer 
zijn stem horen: 

In beeld: filmpje Patrick wijsheid (1 min 22) 
Hierna terug naar foto dankdienst Patrick 

Patrick geeft het zelf aan ons mee: elke dag die ons geschonken wordt, is een 
uitnodiging om te groeien in wijsheid. Zodat de woorden die we spreken dragend zijn, 
zodat ze opbouwen en recht doen. De schrijver van Spreuken 3 geeft ons ook wijze 
lessen mee. Ten eerste is de wijsheid kostbaar. Kostbaarder dan alle rijkdom in de 
wereld. Je kunt nog zo veel geld hebben, maar zonder wijsheid ben je eigenlijk maar 
arm. Wijsheid maak het leven voller en mooier. 

Prachtig zijn ook de woorden in vers 17: ‘haar wegen zijn liefelijk, haar paden vredig’. 
De wijsheid als levenspad. ‘Haar wegen zijn wegen der liefelijkheid, en al haar paden 
vrede’ zegt een oude vertaling. Je zou ook kunnen zeggen: op de wegen van de 
wijsheid is het leven aangenaam en goed. Op dat pad vind je vrede en vervulling. 

En zo stond Patrick ook in het leven: altijd gastvrij, altijd vriendelijk. Koken voor 
mensen, zorgen dat iedereen zich goed en welkom voelt: daar leefde hij van op. Patrick 
was ook een vredestichter. Hij kon spanning ontwapenen met zijn droge humor, de 
grapjes die we zo zullen missen. Zo zorgde hij letterlijk voor lucht, voor ademruimte. 
Van ondoordachte harde woorden, of vruchteloos gemopper: daar moest hij niet veel 
van hebben.  

De wijsheid van God is overal om ons heen. Ze ontspringt in de schepping: in de zee, 
de hemel en de sterren. Die wijsheid mag ons vervullen op onze weg. Door die 
wijsheid druppelt er dauw uit de wolken, gaat elke dag de zon weer op en ontkiemt 
het gras. Als je de wijsheid leert omarmen en haar leert liefhebben, dan is ze als een 
levensboom. Je zult groeien als mens en de vruchten dragen van de Geest. Liefde, 
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing (Gal 5:22): ze groeien aan de boom van de wijsheid. 

Als je zo die woorden in Spreuken leest dan herken je daar Patrick in. Hij was jullie 
Vake. Hij was een echtgenoot, een zielsverwant, een vriend. In datzelfde interview 
over wijsheid, waarvan u net al een fragment zag, vroeg ik aan Patrick: als jij nu een 
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wijze spreuk zou mogen opschrijven, wat zou je dan aan de mensen willen meegeven? 
Hij gaf toen deze woorden aan ons mee: 

In beeld: Video Patrick wijsheid 2. 
Hierna terug naar foto dankdienst Patrick. 

Misschien is het je opgevallen dat Spreuken 3 begint met de woorden ‘mijn zoon’. Hier 
horen we hoe een vader spreekt tot zijn zoon, een vader die zijn kind wijze 
levenslessen wil meegeven. ‘Vergeet mijn lessen niet’: het gaat om herinneren, 
vasthouden wat goed is. De geboden van God zijn vol van diezelfde wijsheid. Daarin 
is geluk te vinden. Ze zullen je sterken, zoals een medicijn dat geneest.  

Het eerste wat die vader meegeeft aan zijn zoon gaat niet toevallig over liefde: ‘moge 
liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart’ (Spr 3:3). Ga 
met de liefde om, zoals je een sieraad draagt. Altijd dichtbij je hart. Draag die liefde 
met je mee, en wees ook trouw. Want liefde die gegrond blijft in Gods wijsheid kan 
alles aan. Die liefde mag je meedragen op de tocht door het leven, je mag haar 
vasthouden. Want de liefde vergaat niet, zelfs niet door de dood. 

Toen de diagnose kanker kwam was dat een harde, en meedogenloze klap. Er is een 
tijd geweest dat Patrick niet zingen kon. Hij zat zo vol met vragen. Het was een 
zoektocht voor hem. Maar zoals een kind zich de woorden van zijn vader herinnert, 
zo vond hij de weg weer terug naar God en naar de kerk. Patrick is heengegaan, 
omringd door zijn gezin, omringd door liefde. Toen de pijn teveel werd, heeft God 
hem zelf de ogen gesloten. ‘Dan baant Hij voor jou de weg’ (Spreuken 3:6), dicht het 
Spreukenboek. Zelfs op die donkerste momenten, was God bij hem met zijn wijze, 
dragende kracht.  

Patrick heeft zoveel voor ons allemaal betekent. Zijn afwezigheid laat een leegte na, 
die niet te vullen is. Maar wat blijft is liefde en dankbaarheid. Wie Patrick zegt, moet 
ook muziek zeggen. Omdat Patrick zo van gedichten hield, heb ik een paar dagen voor 
zijn dood deze woorden opgeschreven, waarin ik heb proberen vatten wat hij voor mij 
betekend heeft. Het zijn ook woorden die ik in verbondenheid heb geschreven met 
onze koorleden voor wie Patrick zo belangrijk was. 

Jij liet mij zingen, 
door jou ontdekte ik mijn stem, 
door God gegeven. 

Jij liet ons zingen: 
zoveel liederen en psalmen 
op toon gezet tot lofzang. 

Jij smeed ons tot een koor: 
de sopranen en de alten, 
de tenoren en de bassen. 

Jij liet mij zingen 
met vreugde, of verstild, 
verzonken in ontroering. 

  



Meditatie dankdienst Patrick Hellebuck  Zaterdag 3 februari 2024 

3 

Meegetrokken 
door jouw leidende hand, 
het ritme door jou geslagen, 
kon ik mij overgeven, 
wist ik mij gedragen 
door het weergaloze lied. 

Veelstemmig en in harmonie gebracht, 
luid en met stemverheffing, en dan weer zacht 
zong ik mij van zorgen vrij 
op de wiekslag van de lofzang. 

Onze harten vervuld met eerbied, 
of gegrepen door verdriet, 
zo smolten onze stemmen samen, 
getroost in het lied van de hoop, 
geloof tot het einde toe, 
liefde die niet verstommen zal. 

Jij liet mij zingen, 
jij liet ons zingen. 

En nu zingen wij voor jou door onze tranen heen 
met overgave en grote dankbaarheid. 
Want jij liet ons zingen 
tot eer van God. 

 

Link naar de online-video van Patrick over ‘wijze woorden’: 
https://youtu.be/N_pEqFw7CNQ 
 

https://youtu.be/N_pEqFw7CNQ

